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NB Zondag 30 juni  2024         
Vandaag zondag 30 juni gaat in de morgendienst onze eigen predikant  
Ds. Y. Pors voor.  We zullen in deze dienst afscheid nemen van de aftredende ambtsdragers 
en de nieuwe ambtsdrager bevestigen. 
Muzikale medewerking zal verleend worden door organist Sjaak Kazen. 
 
Volgende week zondag 7 juli  2024   nemen we afscheid van Ds. Y. Pors en zullen we met 
elkaar een dienst hebben ’s middags om 14.00 uur.  
Muzikale medewerking zal verleend worden door organist Hans Dubbeldam. 
 
Collecte zondag 30 juni   
De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
-Toelichting op de collecte 
De Bijbel verandert mensen. Vanuit die overtuiging wil het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap (NBG) ervoor zorgen dat de weg naar de Bijbel open is en dat iedereen 
de Bijbel kan ontdekken. In Nederland en Vlaanderen helpen zij volwassenen en kinderen 
om hun weg te vinden in de Bijbel, bijvoorbeeld via debijbel.nl en de app Mijn Bijbel. Ook 
delen zij Bijbels uit aan mensen die zelf geen Bijbel kunnen kopen. 
In het buitenland werkt het NBG in meer dan veertig landen samen met lokale 
Bijbelgenootschappen om daar de Bijbel te vertalen en te verspreiden. Het NBG is voor meer 
dan 90% afhankelijk van giften en collectes.  We bevelen deze collecte dan ook van harte bij 
u aan. Lees meer op www.bijbelgenootschap.nl 

  
Bloemen  
De bloemen van zondag 30 juni gaan met onze hartelijke groeten naar Wim Heijkoop. 
De bloemen worden weggebracht door Gerie de Rover. 
 
Geloofskracht 
Misschien was ik even in de eeuwigheid. Het was niet de alles overheersende eeuwigheid 
van na ons sterven, maar het was op een ochtend deze week. De slaap nog een beetje in 
het hoofd, de gedachten elders. In elk geval niet bij wat komen ging en toen; een hand op 
mijn schouders. “We bidden voor jou.” Even niet beseffen wat je overkomt en dan die 
allesomvattende rust, het gevoel van liefde. Het moment dat alle tijd vervaagde en je voelde 
dat iedereen op zijn best was. Zo zou het kunnen zijn, de eeuwigheid. Al die momenten dat 
het zo goed voelt dat je het niet meer vergeet. Dat je geen besef meer hebt van de wereld 
om je heen omdat alles samenvalt in de liefde die je dan ervaart. 
Als dat een afspiegeling is van de eeuwigheid, hoeven we niet te wachten. Dan zouden alle 
mensen stukjes eeuwigheid kunnen brengen aan elkaar en zou de eeuwigheid iets zijn om 
naar te streven en niet langer voor te sterven. Dat is de hemel op aarde. Nu. 
Vriendelijke groet, Yvette Pors 
 
Mededelingen vanuit de gemeente 
Wij wensen alle zieken thuis of in het ziekenhuis heel veel kracht, sterkte en zo mogelijk 
gezondheid toe. Laten we met elkaar meeleven en om elkaar heen staan met gebed.  
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Afscheid Yvette Pors  
Na ruim 5 jaar als predikant verbonden te zijn geweest aan onze gemeente neemt Ds. Yvette 
Pors afscheid van de Maranathakerk te Giessenburg. Ze heeft deze periode vervuld als 
dominee onder de mensen, als inspirerend voorganger in onze erediensten en als proactief 
lid van de kerkenraad.  
Op 6 en 7 juli nemen we als gemeente afscheid van Yvette en Shelina met het volgende 
programma.:  
-Afscheidreceptie zaterdag 6 juli vanaf 15.30 uur  
Onder het genot van een hapje, drankje en activiteiten, herinneringen ophalen en Yvette de 
hand schudden. Voor de kinderen een springkussen.  
18.00 uur buffet: je kunt je opgeven t/m zondag 30 juni bij de scriba of intekenlijst in de hal. 
-Afscheidsdienst zondag 7 juli aanvang 14.00 uur  
U bent van harte uitgenodigd de afscheidsdienst mee te vieren. In deze dienst zal er ook 
speciale aandacht zijn voor Shelina, dochter van Yvette, waarin zij afscheid neemt van de 
kindernevendienst. Na afloop van de dienst kunt u persoonlijk afscheid nemen van Yvette en 
Shelina. 
 
Afsluitingsdienst CBS De Hoeksteen 
Vrijdagochtend 12 juli sluiten we met elkaar het schooljaar af in de Maranathakerk. Het 
thema van de dienst zal zijn 'Rotsvast'. Als je vertrouwt op Jezus, dan heb je een goede en 
stevige fundering. Dan sta je op stevige grond. Denk ook aan de hoeksteen, zonder 
hoeksteen stort het gebouw in.  
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de pop-up camping in Oud-Alblas. We willen u 
vragen om uw kind(eren) geen collectebonnen mee te geven.  
De dienst begint om 9.00 in de Maranathakerk aan de Peursumseweg. Ouders, verzorgers 
en andere belangstellenden zijn van harte welkom om de dienst bij te wonen.   
De commissie Kerk-School-Gezin  
 
 
World Servants - we vertrekken op 12 juli! 
Een jaar actievoeren zit er alweer op! De teller staat inmiddels op ruim € 150.000. Wij zijn 
dankbaar! Dank aan iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd. 
Op 12 juli as hopen wij naar Bolivia te vertrekken om daar te gaan bouwen aan verandering! 
U bent van harte welkom om ons uit te zwaaien op vrijdag 12 juli rond 13:30 uur bij de Stigt. 
We vertrekken daar om 14:30 uur met de bus naar Schiphol. 
U kunt onze avonturen in Bolivia volgen via:  
www.volg.ws/BO124 

 
 
Data ter herinnering 
28 juni Maandsluiting Bredero’s Hof 19.00 uur met dhr. J. den Toom 
30 juni  Aftreden en bevestigingsdienst  
6 juli Afscheid ds. Y. Pors 15.30 – 20.00 uur 
7 juli Afscheidsdienst ds. Y. Pors 14.00 uur 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 7 juli  Kopij voor de 
Nieuwsbrief vóór donderdag  4 juli  20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief. E-
mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
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